Afscheid Johan

Ik wil graag wat woorden tot je richten over onze samenwerking, je inzet en je
manier van werken binnen het bestuur en de activiteitencommissie.

Ik heb daarvoor een en ander op papier gezet, want ik wil niets vergeten. En op
onze leeftijd loop je al gauw dat soort risico’s.

Beste mensen,

Vandaag gaan we als bestuur en als club afscheid nemen van Johan Bunschoten
als voormalig secretaris van onze seniorenclub. Zes jaar was Johan onze
secretaris. Zes jaar de spil, de as, nee zeg maar rustig het gezicht van de
seniorenclub. ledereen kende jou, jij kende iedereen. Je wist ook van alles over
iedereen. Je was kort samengevat: aanwezig. Dit mede omdat je ook nog eens
deel uitmaakte van de activiteitencommissie. Omdat je in die rol ook nog
betrokken was bij de vele, vele activiteiten die voor de club werden
georganiseerd, kon eigenlijk gewoon niemand om je heen. Je was er, stond er,
maakte voor iedereen tijd voor een praatje, toonde belangstelling, waar nodig
medeleven. Je betrokkenheid bij de leden van club was voor iedereen zichtbaar
en voelbaar. Je was kort gezegd: een echt mensen mens.

Johan, persoonlijk kende ik jou en Teunie al langer vanuit mijn rol bij de
personeelsvereniging Lavivo. Ik kende jullie van de vele stedenreizen die we
gezamenlijk meemaakten, maar ook van een andere activiteit van Lavivo: je rol
als sinterklaas. Het is een hele tijd geleden — toen hadden we nog zwarte pieten
— maar ook die rol was je op het lijf geschreven.

Als bestuur hebben we je leren kennen als een gedegen, maar ook gedreven
secretaris. Alles goed op een rij, loyaal en vooral alles in het belang van de club.
Dat bleek ook vorig jaar weer eens toen je aanbood om nog een jaar langer aan
te blijven als bestuurslid om de nieuwe secretaris bij te staan, maar ook omdat
je dat wat je had neergezet goed achter wilde laten. Een op en top regelaar
dus.

Samenwerken was daarbij je uitganspunt, Maar je had soms wel — ik zeg
gelukkig maar — ook een uitgesproken eigen mening. Een kritisch geluid houdt
de boel scherp. Op basis van goede argumenten, het goed afwegen van voors
en tegens kwamen we altijd wel tot een gedeelde oplossing. Ook hier werkte
het poldermodel uitstekend.



Je enthousiasme — Johan - kon soms heel aanstekelijk werken. Een idee was
nog niet uitgesproken of jij was al met de invulling bezig: contacten leggen,
offertes opvragen en dat vervolgens uitwerken tot een goed plan. Het leverde
jou een heel groot netwerk op. En door je goede samenwerking met de
penningmeester werden de rekeningen altijd keurig op tijd, meestal sneller dan
nodig, voldaan, wat ook resulteerde in een goed imago voor de seniorenclub.
Wij hebben als bestuur je inbreng altijd als heel prettig en codperatief ervaren.
Realistisch, maar vooral ook optimistisch.

In je rol als organisator van activiteiten leerde ik ook een andere Johan kennen.
Johan als control-freak. En dit in de positieve zin van het woord. Alle
activiteiten kenden een gedegen voorbereiding. Je maakte zo een behoorlijk
aantal kilometers, want je ging als organisator graag even van tevoren kijken.
Was altijd als eerste aanwezig en had altijd je lijstje met deelnemers bij de
hand inclusief eventuele telefoonnummers.

Overigens, voor de activiteitencommissie niets dan lof. Vooral creativiteit,
activiteiten voor elk wat wils en voor alles een praktische oplossing was en is
het devies. Het is dan ook fijn te horen Johan dat je nog steeds actief wil blijven
in de activiteitencommissie.

Johan,

Ik ga je namens het bestuur en de leden van de seniorenclub heel, heel erg
danken voor jullie grote, toegewijde en loyale inzet voor de seniorenclub. In
een woord samengevat: topklasse.

Maar voordat ik de aanwezigen vraag om een gigantisch applaus nog even dit.

Wij hebben een van de creatiefste leden van club gevraagd om jullie als dank
een kleine geste te overhandigen. William heeft dit voorbereid en zal dit graag
aanreiken toegelicht met een gedicht. Ook heeft William nog een leuke
aanvullende mededeling voor jullie.

Beste mensen,

Teunie en Johan zijn actievelingen. Zijn veel samen op pad. Heel vaak op de
fiets. Maar niet zomaar op de fiets: het zijn kilometervreters. Ze doen tijdens
die fietstochten heel veel ervaringen op die weer leiden tot ideeén voor acties
voor de seniorenclub. Soms - zoals helaas onlangs- gaat het ook wel eens mis.
Met als gevolg een lelijke, pijnlijke valpartij.



Gelukkig heeft jullie optimistische kijk op het leven jullie er snel overheen
geholpen en hebben jullie besloten gewoon twee nieuwe fietsen te kopen om
weer lekker te gaan toeren.

Ik liep laatst in de boekwinkel en mijn oog viel op een boek waarvan de inhoud
geheel aansluit bij mijn laatste woorden. Ik overhandig dit graag persoonlijk als
dank aan jullie voor de prettige samenwerking.

Nogmaals heel veel dank namens ons allen en blijf actief

Beste mensen graag een hartelijk applaus.

Theo



